
 

 

   



  


 


 







  
 

  

  

  
    

  

     

  

  

  
    

  
  

 

 





  
 

  

  

  
    

  
     

  

     

  

     
 
     

 
 




  
  

  

 

  

 

  

 

  
  

  



  
  

 







  

  

  




   

 

  

  

  


  

  
 
  

 

 

Ik wil deze nacht in de straten verdwalen,
de klank van de stad maakt mijn ziel amoureus.
Al heb ik geen geld om plezier te betalen,
ik vind wel een vrouwke heel net en genereus.

Onder de glans van de manestralen,
wordt heel onze wereld een huwelijks bed.
Ga mee naar de kroegen vol vrouwen en matrozen,
vergeet uwe naam en al de rest.

Ik wil deze nacht in de straten verdwalen,
de klank van de stad maakt mijn ziel amoureus.
Al heb ik geen geld om plezier te betalen,
ik vind wel een vrouwke naar mijn keus.


